
AMIEPEDIA 
Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst! 

Beste lezer, 

U hebt het zeker al opgemerkt. Bij de schoolfoto’s uit respectievelijk 1924 en 1894, die wij mochten ontvangen uit Hilversum en 
in de vorige Amyer Praot afbeeldden, werd abusievelijk geschreven dat het meisjesklassen betrof. Een goed waarnemer meldde 
ons dat er wel degelijk ook jongens afgebeeld zijn. Waarvan akte. Wie er verder op staan, mag u ons tippen. 

schilderij 
Dat brengt ons meteen weer bij de actualiteit, want ook afgelopen week werden wij tijdens onze maandelijkse inloopavond getrakteerd. De heer 
Wil Peerboom, fotograaf en kunstenaar, verblijdde ons met een prachtig schilderij van de Ambysche kunstenaar Huub Merk. Het werk komt uit de 
nalatenschap van de laatste veldwachter uit Amby, Henri Essers, die het cadeau kreeg bij zijn pensionering in 1968. Het werk zelf toont een situatie 
in Amby, van voor de oorlog. 

 
Op de afbeelding is de voormalige Kerkstraat, nu 
Ambyerstraat Zuid, richting kerk te zien, 
noordwaarts dus, ongeveer vanaf het 
scoutinggebouw. De Ambyerstraat was toen 
blijkbaar nog een onverharde weg. In het midden 
duidelijk zichtbaar de zuidgevel van de schuur van 
hoeve “Klein Geusselt”. De huizen rechts zijn 
inmiddels verdwenen en vervangen door 
nieuwbouw. De huizen links, waar de heer 
Peerboom ergens het eerste licht aanschouwde, 
zijn ook onherkenbaar veranderd, maar staan er 
nog.  
 

 
Op bijgevoegde foto, uit de jaren 30, de huizen van de rechterzijde van het schilderij, 
gefotografeerd vanaf de kerk, nu dus richting het zuiden. 
Het werk is door iedereen te bewonderen in de Amyerhoof, in de garderobe/onze vergader- en 
werkruimte, waar ook andere schenkingen hun plek krijgen. 
 
Amiese dörpsmerret. 
15 juni vindt de jaarlijks “dörpsmerret’ plaats. Amiepedia neemt er ook aan deel. U kunt bij onze 
stand terecht voor info over Amby en amiepedia. We tonen films en foto’s over en uit Amby en 
ontvouwen de plannen die we nog in het verschiet hebben. 
Wij vinden het dus fijn als u onze stand bezoekt, maar fijner vinden we het als u verhalen, foto’s of andere wetenswaardigheden met ons wilt 
delen. Graaf uw (video)films uit, zoek de schoenendoos met oude foto’s, en deel uw verhalen met ons en dus Amby… Het verhaal Amby is nog niet 
af! 

Limpens, de “Meule” in de Longinastraat. 
Aan de Longinastraat ligt het nog immer imposante pand van de familie Limpens, bij velen in Amby 
bekend als “De Meule van de Lump”. 
In deze oorspronkelijke en heuse molen, weliswaar elektrisch aangedreven, maalde men het graan 
tot meel. Later werd het een vertrouwd adres voor diervoeding en werd er een benzinepomp 
geëxploiteerd. 
De historie van dit familiebedrijf van toen tot nu, wordt met hulp van de nazaten van de familie uit 
de doeken gedaan op onze site. 
 
informatie. 
Blijf de redactie voeden. Digitaal met materiaal via info@amiepedia.nl . Of u brengt uw spullen, 

foto’s naar: Ambyerstraat Noord 164 (de Pin). Tijdens de maandelijkse inloopdagen, elke tweede dinsdag van de maand, vanaf 20.00 uur in de 
Amyerhoof is info aanleveren eveneens mogelijk.  
Indien gewenst, komt er een redactielid bij u op bezoek als u informatie wilt delen. 

Ook de penningmeester kunt u blij maken. 
St. Joonkheid Amie NL54 RBRB 0956 6590 39 onder vermelding van: ik steun Amiepedia. 
Wij bedanken alle (nieuwe) gulle gevers, die ons afgelopen periode met mooie bijdragen hebben verrast vanaf deze plek nogmaals zeer hartelijk.  
Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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